Zondag 11 februari 2024, Open Hof, 09.30 uur

Voorganger: ds. Wim in 't Hout Muziek: Willem Blonk, orgel en piano

Vooraf:
‘Soms groet een licht van vreugde...” (Gezang 448), bew. Lourens Stuifbergen
Aansluitend: improvisatie
Welkom/Mededelingen
Openingslied Lied 280: 1, 3, 5 — ‘De vreugde voert ons naar dit huis’
Bemoediging en groet
Onze hulp is in de naam van de Heer, Schepper van hemel en aarde.
Die trouw blijft al onze dagen en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.
Genade en vrede van God, onze bondgenoot,

van zijn Zoon, onze broeder, de opgestane Heer,
van zijn Geest, die ons samenbrengt.

Inleiding bij de dienst

Kyriégebed,
aansluitend zingen we 368c — ‘Doe lichten over ons...’
Glorialied 867 — ‘Loof overal...’

Gebed om opening van de Schrift
Lied met de kinderen: ‘Ga je mee, zeg niet nee’
Schriftlezing Exodus 1
Zingen: Psalm 42: 1,5, 7
Evangelielezing Matteiis 5: 13 - 16
Zingen: Lied 339a (acclamatie)
Verkondiging
Zingen: Lied 903: 1, 6

Inzameling van de gaven; muziek: ‘Loof overal...” (Lied 867), bew. Ben Fey

Dankgebed, voorbeden, telkens besloten met Lied 367e
Stil gebed, Onze Vader

Slotlied 838: 1, 2, 4 — ‘O grote God, die liefde zijt’
Zegen, door Allen beaamd: ‘Amen, amen, a-men’.

Muziek: ‘In dir ist Freude’— J. S. Bach



