
Liturgie 16 juni 2024      Derde zondag na Trinitatis 
Vluchtelingenzondag 

Voorganger: ds. Joan van Kempen 

Muziek: Kindercantorij Open Hof o.l.v. Willem Blonk 

 
Muziek:   - Kindercantorij: ‘Lead me, Lord’ 

  - Inzingen: Lied voor bed, bad en brood, couplet 1 

  - Allen: ‘Wil je wel geloven…’ NLB 923 

Welkom en mededelingen 

Openingslied (allen gaan staan) NLB Psalm 27: 1, 2 

Bemoediging en groet 
NLB Psalm 27: 4  (hierna gaan allen zitten) 

Kyrie en Gloria 

 Kyriegebed  

 Zingen: ‘Nu nog’ (m. Glory, halleluja) 

 

 Koor Nu nog lijden mensen door geweld en hongersnood, 
  Nu nog smeken kinderen om water en om brood. 

  Nu nog zwerven mensen zonder hoop en zonder land, 

  Maar God wil alles nieuw. 

 

Allen Glory, glory, Halleluja (3x), want God wil alles nieuw. 

Koor Altijd dromen mensen van geluk en goede tijd; 
  Stap voor stap op weg naar vrede en gerechtigheid. 

  Reik elkaar de hand om samen hoopvol door te gaan, 

  Want God wil alles nieuw. 

 Allen Glory, glory, Halleluja (3x), want God wil alles nieuw. 

  Glory, glory, Halleluja (3x), want God wil alles nieuw. 

 
Gebed bij opening van de schrift 

Kinderlied: NLB 218: 1, 2, 3 

Moment met de kinderen 

Schriftlezing: Deuteronomium 10: 17 -19 

Zingen: NLB 973 

Lezing: Marcus 4 :26 - 34  
Zingen: NLB 181 – ‘Een heel klein zaadje…’ 

Overweging 

Zingen: Lied voor bed, bad en brood 

Gebeden en gaven 

Collecten, onder koorzang: ‘Straatkind, kleine zwerver…’ 
Straatkind, kleine zwerver, waar naar toe? 

Afvalberg of asfaltweg? Je bent al zo moe. 



Linksaf of rechtsaf, het maakt geen verschil. 

Weeskind onder mensen, wie voelt wat jij wil? 

 
Klein kind, bange vogel, loop maar door... 

Hier dus niet, maar waar dan wel? Je vindt geen gehoor. 

Pretpark- attracties bestaan niet voor jou. 

Arm kind in het donker, je staat in de kou. 

 

Vies kind zonder water, kijk me aan! 
Komt bij jou geen eurocent? Hoe kun je bestaan... 

Straatvuil en ziektes, je lacht ook niet meer. 

Zwerfkind zonder tranen, komt er een keer? 

 

Arm kind, onbetaalbaar dat ben jij!  

Er zien mensen licht in jou- sta op en wees blij.  
Geef ze jouw zegen, tel nog eens tot tien...  

Gods kind onder velen, je bent al gezien!  t./m. Willem Blonk 

 

Voorbeden, met acclamatie:…. zo bidden wij:  

  
Gebed in stilte. Amen 

 

Viering van de Maaltijd van de Heer 

Zingen: ‘Brood en wijn’ 

Nodiging:  
VG: Dit is de tafel van de Heer. Onze Heer nodigt ons om te delen in dit 

vreugdefeest. Brood dat leven geeft en wijn die het hart verheugt-in deze 

tekenen wil de Heer met ons zijn. Laat ons dan delen in het feest dat de 

Heer voor ons heeft toebereid. 

 

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.Maranatha. 

 

Het gebed van Onze Heer: Onze Vader...  

 Gezongen vredeswens 

Tijdens de maaltijd: 

Kindercantorij: ‘Het graan dat van de velden komt’ 
Koor en Allen: Zing met blijde stem 

Dankgebed 

Slotlied: NLB 1014 – ‘Geef vrede door…’ 

Zegen, beantwoord door 3x Amen 


