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Op vrijdag 2 augustus 2024 wordt er in de Fonteinkerk een Culturele Koffie Ochtend gehouden 
met als onderwerp “Een verleden vervangen?  Rotterdam 1935 – 1955” 

 

Dertien hele minuten duurde het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940. De cijfers zijn 
bekend: er waren ruim 800 doden, 20.000 woningen gingen verloren, 80.000 mensen werden 
dakloos, schoolgebouwen, ziekenhuizen, kerken, musea gingen verloren. 5.000.000 m3 puin 
moest worden opgeruimd alsmede 200.000 heipalen. Vier hele dagen later begon men aan de 
herbouw….. 
De herbouw van wat? 
 
Er wordt zelden stilgestaan bij wat er verloren ging voor de Rotterdammers die verder moesten 
leven in een woestenij. Iemand die bij een brand zijn huis en dierbaar geworden meubels 
kwijtraakt, al zijn foto's van ouders en kinderen, zijn diploma's of onderscheidingen, zo iemand 
kan radeloos zijn. Gelukkig is dan soms nog veel herstelbaar Maar wat als je de straat 

kwijtraakt waar je opgroeide, de buren, de scholen waar je leerling was, alle vertrouwde 
winkels waar je boodschappen deed, de stad waar men is kind geweest, zoals Jan Prins het 
uitdrukte…..  
Maar kreeg men er dan niet een nieuwe stad voor terug, zonder sloppen en achterbuurten, 
met brede wegen, hypermoderne winkels en warenhuizen? Jawel, en voor wie toen 14 of 16 
was werd die nieuwe stad al snel een vertrouwde omgeving. Maar voor een hele generatie 
was de omslag groot, soms te groot. 
 
Deze lezing wil die oude vertrouwde omgeving in beeld brengen èn wat er voor in de plaats 
kwam. Een stad heeft geuren en kleuren, stilte en kabaal, levendigheid en saaiheid. Er is 
gelukkig een overvloed van beeldmateriaal waarbij de geuren te ruiken zijn en de stilte te horen 
is. Schilders en fotografen hebben die tijd vastgehouden, de vastberadenheid en de 

mislukkingen in beeld gebracht. Bij het zien hiervan kan het zijn dat Uw weemoed voelbaar 
wordt.  
 
Kunst-/historicus Ton Spamer, geboren en getogen Rotterdammer, laat U er kennis mee 
maken, dank zij vele en ook nieuwe onbekende beelden. 
 
U bent van harte welkom!  



In de pauze zal er een vrijwillige bijdrage van u gevraagd worden ter bestrijding van de 
kosten. 
 
Tijd:   Vrijdag 2 augustus 2024 van 10 - 12 uur (inloop vanaf 9.30 uur)   
Plaats:   Fonteinkerk, Terbregselaan 3, Rotterdam 
Onderwerp:  Een verleden vervangen?  Rotterdam 1935 – 1955 

 
 
 
Komende onderwerpen:   
6 september Annemarie Fokker over W.G. van de Hulst, de meesterverteller 
4 oktober  Betty Derks-van der Wal over Kunst in de wederopbouw 
1 november Frans van Vliet over Sinterklaas 
 
 

 

Namens de commissie 

Marijke Kwant 


