Zondag 29 september 2024, Open Hof, 09:30

Voorganger: Ds. Joan van Kempen
Muziek: Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof o.l.v. Willem Blonk
Wim Struiksma, viool; Mirjam IJsseldijk, piano

Vooraf: Orgel: Entrée — Théodore Dubois (1837 — 1924)
Koor: Cantate Domino — Johann Cruger (1598 — 1662)
‘Zing de Heer een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan.
Zijn rechterhand heeft overwonnen,
zijn heilige arm heeft redding gebracht.” (Psalm 98: 1)

Welkom, mededelingen, stilte
Openingslied 212 — ‘Laten wij zingend deze dag beginnen’
Allen 1, 3, 5; Koor 2, 4
Bemoediging en groet

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer

Allen: die hemel en aarde gemaakt heetft.

Voorganger: Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van Jezus Christus, onze Heer.

Allen: Amen

Gebed om ontferming, met 3 x gezongen
‘Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar’
Gloria 150b — ‘Alles wat adem heeft...’
Gebed om opening
Kinderlied 839: 1 met Refrein — ‘Ik danste die morgen...’
Eerste lezing Numeri 11: 24 — 29
Antwoordlied 361 Solo 1, Koor 2, Allen 3, Koor 4, Allen 5, Koor 6, Allen 7
Evangelie: Marcus 9: 38 — 50
Acclamatie ‘Blijf altijd zoeken naar de parel, en wees dan het zout op aarde.
Wil het licht zijn van de wereld, schijnend in het donkeer.’
(Taizé, 1 Koor, 2, 3, 4 Allen)
Verkondiging
Zingen Psalm 145, vrij — Oosterhuis / Léwenthal
Collecte Koorzang:
Gaudeamus — op Gregoriaanse thema’s — Joachim Kelecom (geb. 1977)
‘Laten we ons verheugen in de Heer
en dit feest vieren ter ere van alle heiligen
met wie de engelen zich in heerlijkheid verheugen.
Rechtvaardigen, verheug je in de Heer,
Hem prijzen is je heilige plicht.
‘Laten we ons verheugen...’



Gebeden, Dankgebed
Voorbeden, met acclamatie 368j - ‘Heer, hoor ons bidden...
Onze Vader gezongen: 369e — ‘Onze Vader...’
Slotlied 704 — ‘Dank, dank nu allen God’
Zegen, door allen beaamd: ‘Amen, amen, a-men’

Na de zegen:  Jubileumlied Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof’

1 We zijn een heel veelzijdig koor, we worden graag gehoord.
Meerstemmig zingen wij ons lied ter ere van Gods woord.

Met Willem onze dirigent, inmiddels met pen-sioen.

Maar we hopen dat hij bij ons blijft - er is nog veel te doen!

Refrein
Ons koor is bij elkaar nu al dertig jaar.
Wij blijven zingen zo lang als het kan.
In concerten en kerkdiensten vinden wij gehoor.
Wij zingen met veel passie in ons seniorenkoor.

2 Ons zilveren jubileum, dat was een feest dat er mocht zijn.
We gaven een heel mooi concert en voeren op de Rijn.

Nu vijf jaar verder en ons koor dat is er dankbaar voor.

Zelfs de pandemie werd overleefd, we gingen dapper door.

Refrein
Ons koor is bij elkaar nu al dertig jaar.
Wij blijven zingen zo lang als het kan.
In concerten en kerkdiensten vinden wij gehoor.
Wij zingen met veel passie in ons seniorenkoor.

3 En wat ons nog te wachten staat: na Marco een sopraan.
Dit najaar weer een koorproject. We gaan het graag weer aan.
Met Francis als soliste gaat ook dit concert weer door.

Het is echt niet klein te krij-gen: leve 't Seniorenkoor!

Refrein
Ons koor is bij elkaar nu al dertig jaar.
Wij blijven zingen zo lang als het kan.
In concerten en kerkdiensten vinden wij gehoor.
Wij zingen met veel passie in ons seniorenkoor!

Bij het uitgaan: Marche — Sortie, Théodore Dubois (1837 — 1924)



